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In vertrouwen



Leven in volheid
doe je niet alleen, 

maar samen!

EEN
BONDJE?
(ver)bond, (ver)binding, (ver)band

Allemaal woorden die in de kern dezelfde
betekenis dragen. In de Bijbel komen we al vroeg
het woord verbond tegen in het verhaal van God
die met Abraham een verbond sluit.  De basis van
een (ver)bond is vertrouwen. 
 
Typerend voor Jezus was dat hij niet alleen
verbinding zocht met de mensen die destijds
geacht werden tot dit verbond te horen, maar
juist ook de relatie zocht met hen die daarbuiten
vielen. Wanneer wij de verbinding met de buurt
en de stad zoeken, is dit dus niet alleen een
manier om ons te manifesteren of om in dit
tijdsgewricht als kerk te overleven. We volgen
hiermee het voorbeeld van Jezus.
 
Ook de eerste Christengemeenten stonden
midden in het leven. De manier waarop zij hun
samenleving vorm gaven, was voor die tijd
revolutionair. Inmiddels zijn we ruim 2000 jaar
verder en leven we in een tijd waarin de kerk
sterk vergeestelijkt is. Hierdoor wordt vaak niet
meer actief deelgenomen aan de samenleving en
de verbinding met buurt en stad is soms ver te
zoeken.
 
Als Protestantse gemeente van Breda willen we
graag meer investeren in samen leven. Hierbij
worden we in belangrijke mate geïnspireerd door
de Engelse kerkvernieuwingsbeweging
HeartEdge. Toepassing van de principes van
HeartEdge zouden kunnen leiden tot een kerk als
plaats van ontmoeting voor de hele buurt en een
(kerk)gemeenschap die bijdraagt aan “leven in
overvloed”. De kerk als concrete verbeelding van
wat Jezus ons beloofde en voorleefde, namelijk
een ‘leven in volheid’ (Joh. 10). 

 



ONZE
UITGANGS
PUNTEN

We zijn gewone mensen met
gedragingen en verlangens als
ieder ander. Wat ons
onderscheidt en samenbindt, is
dat we in het voetspoor van
Jezus willen lopen. Door Christus
voelen we ons verbonden met de
Eeuwige.

We leven niet alleen voor ons-
zelf, maar in gemeenschap tot
heil voor elkaar en voor God.
 

Door de verbondenheid met
anderen kunnen we ons
(persoonlijk) ontwikkelen.
Verbondenheid maakt ons tot
gelukkigere mensen. Het leidt
tot een zinvol bestaan en een
leven in volheid, wat een
geschenk (genade) van God is.

In geloof, hoop en liefde zoeken
we niet alleen de verbinding met
gelijkgestemden, maar ook met
de mensen om ons heen, zoals zij
uit andere culturen, anders-
denkenden en zij die buiten
onze comfortzone vallen. Zo
willen we als kerkgemeen-

H E T  B E G I N
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Wie zijn wij?
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Voor wie?
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Waarom?
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Wat doen we?

schap naast de zondagse 
viering ruimte bieden aan de
buurt voor (persoonlijke)
meditatie, ontmoeting en cultuur. 
Zo delen we allen de gaven die
we hebben ontvangen. 

geloof
hoop
liefde



Onder de naam HeartEdge is rond de parochie van St. Martin-
in-the-Fields in Londen een beweging ontstaan waarbij
nadrukkelijk de verbinding gezocht wordt met de wereld
buiten de kerk. In eerste instantie ingegeven door financiële
problemen, maar nu is het een dynamische plek om te zijn.
 
Bij deze beweging staan 4 begrippen centraal, namelijk:
Congregatie, Compassie, Cultuur en Commercie. Volgens deze
denkwijze zijn deze onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 

In het huidige kerkelijk denken roept Commercie de meeste
weerstand op, terwijl het in het verleden heel normaal was dat
een kerk ook inkomsten verwierf. Uiteraard wil je als kerk
wegblijven van financiële misstanden en commercie ten koste
van mens, dier, natuur e.d., maar er zijn talloze manieren
denkbaar om op een nette wijze opbrengsten te genereren. 
 
Waar HeartEdge vooral ook om draait, is dat de kerk (in
navolging van Christus) juist midden in de wereld aanwezig zou
moeten zijn. In de huidige denkwijze zijn kerk en wereld vaak
gescheiden. Dit is soms vergaand, overeenkomstig het adagium:
“Wij leven wel in deze wereld, maar wij zijn niet van deze
wereld.” 
Hoewel deze opvatting verschillend geïnterpreteerd wordt,
getuigt het van een andere orde en een bepaalde afstand tot
de omgeving waarin we leven. Hoe anders luidt dan de
bekende tekst uit Joh 3:16: “Want God had de wereld zo lief 
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven...” 

De Protestantse gemeente Breda wordt in belangrijke
mate geïnspireerd door HeartEdge. Wat betekent dit?
 

HEART.EDGE
i n  h e t  h a r t  /  a a n  d e  r a n d



We streven naar een levendige kerkgemeenschap in het centrum van de
samenleving. Een gemeenschap die, gevoed door de genade van God,
met al haar beperkingen toch probeert een klein stukje hemel op aarde
te creëren.
 
We willen een open, laagdrempelige kerk zijn die dagelijks toegankelijk is
voor iedereen. Een plek waar we graag willen zijn. Een plek van
ontmoeting waar we samen mogen vieren en rouwen. Een plek waar we
even rust kunnen vinden. Een plek van bezinning. Een plek waar we acht
slaan op elkaar.
 

We willen een geloofsgemeen-
schap zijn met zichtbare en
voelbare compassie. We letten op
elkaars welbevinden en dragen
mede zorg voor de vreemdeling
die in ons midden verkeert en
andere ontheemden. 

We willen ruimte bieden aan
cultuur. Door de eeuwen heen zijn
kunstenaars geïnspireerd door
het geloof. Onze kerken lenen
zich uitstekend voor kunstzinnige
uitingen in woord, beeld en
geluid.
 

STIP AAN DE HORIZON

01.

Waar willen we als kerkgemeenschap over 10 jaar staan?
 

02.
COMPASSIE

03.
CULTUUR

COMMERCIE
04.

We willen de komende 10 jaar geen kerkgebouwen
sluiten, maar de gebouwen transformeren tot
steunpunten in de wijken en ervoor zorgen dat onze
gebouwen (op termijn) kostendekkend worden door
opbrengsten uit verhuur en betaalde activiteiten.
 

CONGREGATIE



WE LEVEN
NIET ALLEEN
NAAST
ELKAAR
MAAR
VOORAL OOK
MET
ELKAAR



Hoe zorgen we ervoor dat
al onze mooie, muzikale
interessante,
empathische, en
wonderbaarlijke plannen
daadwerkelijk en door de
juiste mensen uitgevoerd
gaan worden?
 
We werken nu samen aan
onze toekomst!

HOE KOMEN
WE DAAR?

Let's do this together!

Dagelijks sterven prachtige ideeën en plannen in
schoonheid. Wil het wat worden, dan moeten we
gewoon aan de slag!
 
Deze manier van kerkzijn vereist een geheel
nieuwe mindset. Er moeten knoppen rigoureus
omgezet worden. Met het oog op de
leeftijdsamenstelling van onze gemeente en de
financiële mogelijkheden moet e.e.a. binnen een
tijdsbestek van 10 jaren volledig gerealiseerd
zijn. Dat lijkt een lange periode, maar dat is het
niet.
 
De taakgroep Kerk & Stad is aangesteld om dit
proces op gang te brengen en te begeleiden,
maar uiteindelijk is het pas een succes wanneer
die taakgroep zichzelf overbodig heeft gemaakt,
omdat deze manier van kerkzijn onderdeel is
geworden van ons dagelijks handelen, ons
kerkelijk DNA. 
We zullen dus moeten beginnen om in
gezamenlijkheid stappen te zetten naar deze
nieuwe manier van kerkzijn. We zullen concrete,
haalbare doelen moeten gaan stellen en
vervolgens hier naartoe werken.
 
Bij de instelling van een taakgroep bestaat het
gevaar dat zij in de praktijk structureel blijft
zorgdragen voor de uitvoering van de
“nieuwigheden” terwijl die zaken in de kern tot
het takenpakket van het pastoraat en/of het
diaconaat behoren. Dit kan het
implementatieproces verstoren of zelfs geheel
blokkeren. Met het oog hierop is het belangrijk
dat we terugkerend met elkaar in gesprek gaan
en samen het implementatieproces moeten
bewaken.
 



Een veel gehoorde jammerklacht luidt: “We komen nu al
mensen te kort! Waar halen we de benodigde menskracht
in hemelsnaam vandaan?”
De praktijk leert ons dat die mensen niet allemaal uit eigen
kring hoeven te komen, maar dat we juist de samenwerking
binnen en buiten de kerken moeten zoeken en zo elkaar
versterken. Er zijn zoveel mensen en organisaties op allerlei
vlakken actief in Breda. Waarom maken we daar zo weinig
gebruik van? 
 
Wil de kerk jongere generaties aanspreken, dan zal er ook
meer dynamiek voelbaar moeten zijn en een
toekomstverwachting die de jongere generaties
aanspreekt. Een gemeenschap die structureel bezig is met
de vraag hoe we volhoudbaar kerk kunnen zijn, is dat in
ieder geval niet.
 
Het is van belang veel meer aandacht te besteden aan de
manier waarop we ons naar buiten presenteren. De
jongere generaties zijn volledig ingesteld op het gebruik
van internet en sociale media. Onze protestantse
gemeente heeft wel een website, maar deze is traditioneel
ingericht en onvoldoende wervend.
 
Meer dan ooit zijn de mensen op zoek naar antwoorden op
levensvragen en zingeving, terwijl de kerken leeglopen. We
zullen meer aandacht moeten besteden aan onze “unique
selling points” en aan de zaken die we kunnen verbeteren.
 
De waakvlamstand waarin de kerk voor een belangrijk
deel nog verkeert, moet opgedraaid worden tot een
verwarmend vuur. Dan vormt de bemensing geen enkel
probleem meer. 
 

MET WELKE MIDDELEN
W a t  h e b b e n  w e  n o d i g ?



PLAN VAN
AANPAKWanneer we reizen, vinden we

het logisch om lange afstanden
overzichtelijk te verdelen. Dit
principe geldt ook voor wat ons
voor ogen staat. Wat we willen
is niet 1, 2, 3 te realiseren. De
realisering van onze plannen
vraagt tijd en inspanning.
 

Nadat de doelen zijn
vastgesteld starten we met een
inventarisatie van wat er is,
een zogenaamde nulmeting.
Vervolgens maken we een
planning met bereisbare
stappen. 

Tevens beoordelen we wat we
zelf kunnen doen en waar we
externe expertise voor nodig
hebben.
Hierbij brengen we natuurlijk
ook de financiële aspecten
duidelijk in kaart.
 

Voor het welslagen is het
daarom van belang dat we
kiezen voor haalbare
doelen, waarbij soms grote
en soms kleine stappen
gemaakt kunnen worden.
 

A A N  D E  S L A G !

1
Bereisbare afstanden

3

Nulmeting

4
Stand van zaken

2

Haalbare doelen



WAT DOEN WE AL?
Onze kerken zijn al begonnen met het leggen van verbinding met
diverse maatschappelijke partners. Voor veel organisaties / partijen in
de Haagse Beemden is de Lucaskerk al een vanzelfsprekende partner.
De Markuskerk en de Johanneskerk ontwikkelen dit partnerschap
momenteel ook volop. Samenwerking is van levensbelang!

Markuskerk
vluchtelingen opvangen en huisvesten
diverse wijkactiviteiten en bijeenkomsten
symposium Kerk & Slavernij (2023)
gezamenlijke maaltijden
Een plek voor je verlies (sinds 2024)

 
Johanneskerk

bouwen aan wijknetwerk dmv open deuren
diverse wijkactiviteiten

Lucaskerk
Een plek voor je verlies (jaarlijks, sinds 2022)
verbetering trajecten verkeer tussen kerk en winkelcentrum voor een
veilig wandelgebied tussen Heksenwiel en landgoedzone
buurttuin Lucashof
diverse wijkactiviteiten
Tekens van Licht ism PLUK-dagopvang

Alle kerken in Breda zijn
op bepaalde momenten
al open. Gewoon voor
een kop koffie en een

praatje of voor groepen
die samen eten.

Onze kerken organiseren in samenwerking
met verschillende partners ook regelmatig
exposities, muziekoptredens, theatervoor-
stellingen, vieringen en festiviteiten.

Op 5 mei kan men aanschuiven voor de
Vrijheidsmaaltijd (jaarlijks, sinds 2025).



IN 
GOD 

WE 
TRUST

In vertrouwen mogen we, staande in de
samenleving, doorgaan met vernieuwde energie.
De profeet Jesaja beschrijft het al:
 
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, denk
niet terug aan het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws
verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet
gemerkt? 
(uit Jesaja 43: 18-19)
 

IN VERTROUWEN



taakgroep

KERK & STAD

 
De taakgroep Kerk & Stad maakt onderdeel uit van de
Protestantse gemeente Breda en bedient 3 steun-
punten/gebieden: 

·      de Johanneskerk in Centrum / Princenhage / Heuvel   
        / Breda-Zuidwest
·      de Lucaskerk voor Haagse Beemden/Breda-Noord
·      de Markuskerk voor Breda-Oost, Bavel en Ulvenhout
 


